
Wie gaf de regenboog zijn kleuren? 
 

Wie gaf de regenboog zijn kleuren? 

Wie deed in zee het zout erbij? 

Wie deed de kou in elke sneeuwvlok? 

Wie maakte jou en mij? 

 

Wie gaf de kameel zijn bulten? 

Wie gaf de giraf zijn nek? 

Wie gaf de ezel lange oren? 

Wie gaf de eend zijn bek? 

 

Wie maakte mier en pier en stier? 

Wie de leeuw, de meeuw, de spreeuw? 

Wie maakte pad en rat en kat? 

Wie heeft dat gemaakt? 

 

Wie heeft het zonlicht goud geschilderd? 

Wie gaf de stralen aan de ster? 

Wie deed het zilver in het maanlicht? 

Wie maakte Jupiter? 

 

Wie deed de boom in de kastanje? 

Wie maakte rozengeur zo fijn? 

Wie leerde honigbijen dansen? 

Kan dat toeval zijn? 

 

Wie maakte boom en bast en blad? 

Wie maakte water, wolken, wind? 

Wie maakte rots en zand en grind? 

God heeft dat gemaakt! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=g9-aW1qorfM 



Quem coloriu o arco-íris? 
 

Quem coloriu o  arco-íris? 

Quem colocou o sal no mar? 

Quem esfriou cada floco de neve? 

Quem fez você e eu? 

 

Quem deu ao camelo sua corcova? 

Quem deu a girafa um pescoço? 

Quem deu ao burro as orelhas longas? 

Quem deu o bico ao pato? 

 

Quem fez formiga, a minhoca e o touro? 

Quem fez o leão, a gaivota, o pardal? 

Quem fez caminho e rato e gato? 

Quem fez isso? 

 

Quem coloriu de dourado a luz solar? 

Quem deu os raios para a estrela? 

Quem levou a prata ao luar? 

Quem fez Júpiter? 

 

Quem fez o castanheiro? 

Quem fez o perfume das rosas tão bem? 

Quem ensinou as abelhas de mel a dançar? 

Pode ser por acaso? 

 

Quem fez cascas de árvores e folhas? 

Quem fez a água, nuvens, vento,? 

Quem fez a pedra a areia e cascalho? 

Deus fez tudo isso! 


